Wnd nee: Atreju

Wij zochten een nieuw huis voor Atreju omdat hij bij zijn mensen er niet toe te bewegen was de paarden met rust te laten.

WaarderingNog niet gewaardeerd
Stel een vraag over dit artikel

Dat werd echt heel gevaarlijk voor hem en tegelijkertijd een te grote belasting voor zijn mensen. Na een korte stop bij een gezin waar de
aanwezige salukireu een onverklaarbare antipathie jegens Atreju had, kwam de redding. Atreju, die nu als Chalim, afgekort tot Liem, door het
leven gaat, is terecht gekomen bij zeer ervaren windhondmensen, die door hem flink bezig gehouden worden. Zelfs de aanwezige papegaai is
gecharmeerd van de nieuwe huisgenoot. Liem kon alle deuren in huis openmaken - zelfs rechtopgezette deurknoppen waren geen enkel
probleem voor hem.

Liem, kom op, een beetje minder ondeugend kan ook wel!

Nawoord: Liem is eind 2018, ondanks alle goede zorgen van zijn vrouwtje en hun dierenarts, ingeslapen. Het ging niet meer.
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