W nd nee: Bandit

Bandit

Bandit leek, toen hij bij zijn opvangouders kwam, een ongelooflijk stoere bink, die zich de kaas niet van het brood liet eten. Zo'n hond die zijn
naam eer aandoet. Nou ja, eer??

WaarderingNog niet gewaardeerd
Stel een vraag over dit artikel

We dachten zelfs, op basis van zijn gedrag, dat er een fikse scheut terrierbloed in zou zitten -niet geheel onwaarschijnlijk bij whippets, beweren
al dan niet kwade tongen. Maar naar verloop van tijd veranderde zijn gedrag en bleek hij helemaal niet zo stoer te zijn als hij zich had
voorgedaan.

Na enige tijd kwamen de juiste mensen voor Bandit. De overdracht zelf liep door oponthoud en verdwaalde Duitsers nog bijna mis, maar
uiteindelijk kwam alles toch op zijn pootjes terecht. Bandit leeft nu als Puck -en prima naam voor een ex-bandiet- als koning in een dorp vlak bij
zee. Daar gaat hij dan ook met enorm enthousiasme elke dag heen. Puck, we wensen jou en je mensen veel geluk met elkaar!
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