
Wind mee: Aryana
 

Aryana

  

 Aryana was een 'afghaan-non-grata; dat wil zeggen van de verkeerde komaf. Niet dat zij dat vond, of wij. Ons interesseert het werkelijk niets
wat de achtergrond of afstamming van een hond is. Heeft hij of zij een nieuw huis nodig, dan tijgen we aan het werk.  

WaarderingNog niet gewaardeerd 
Stel een vraag over dit artikel 

  

Aryana moest nogal lang op haar mensen wachten. Daar kwam nog bij dat Aryana nou niet direct de meest makkelijke tante was. Zij was het
thuis gewend de dienst uit te maken en dat wilde ze wel graag zou houden. Dus toen er mensen voor haar kwamen die al een afghanendame
hadden, wierp zij daar een blik op en liet merken dat dàt niet de bedoeling was. Dus zochten we verder (en de mensen hebben intussen een
andere gezellige afghaan van ons). Voor Aryana kwam echter ook de redding in een aardig stel, zonder andere hond. Het was liefde op het
eerste gezicht en zoals u op de foto wel ziet bevalt het Aryana, die nu Kirana heet, bijzonder goed! En als één afghaan kan kijken met zo'n blik
van "eh, heb ik iets van u aan, of zo?", dan is het Kirana wel!

Rene, Anyal en Aryana: veel geluk met z'n drieën -of gaat het toch met zijn vieren worden?
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