
Wind mee: Saqi
 

Saqi

  

Er zijn wel eens van die honden waarvan je je vertwijfeld afvraagt waarom niemand in hen geïnteresseerd is. Saqi was ook zo een.
Onbegrijpelijk. Hij was bloedjong, bloedmooi en keek fier en opgewekt in de camera. 

WaarderingNog niet gewaardeerd 
Stel een vraag over dit artikel 

  

 En er was helemaal niets mis hem. Af en toe belde er wel iemand, maar dat werd dan om verschillende redenen niets. Als we niet van die
optimistische mensen waren, hadden we aan de rand van de wanhoop gestaan. En we zijn geen optimisten zonder reden: op een dag eind
december kwam er een mail uit België. Een uitgebreide mail van mensen die al twee afghanen hadden en die plek in hun hart en hun huis
hadden voor nog eentje. Er werd een hoop getelefoneerd en op een van de laatste dagen van het oude jaar was het zover: Saqi werd
overgedragen. Het spande er nog een beetje om of de weg wel goed bereidbaar was, want alle partijen, de oude eigenaar, de nieuwe
eigenaren en wij moesten allemaal een behoorlijk eind rijden, maar de voorspelde sneeuw en ijzel lieten zich niet zien. Wij troffen elkaar in een
motel langs de snelweg en wij kunnen uit eigen observatie berichten dat het liefde op het eerste gezicht was tussen Saqi en zijn nieuwe
"bazen". Saqi, doe je best en word een mooie, waardige afghaan! We hopen je binnenkort weer eens te zien.
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